
Je kunt er niet meer omheen, weglopen is geen
optie meer.
De tijd is aangebroken om je angsten onder ogen te
zien.

Je hebt jezelf al veel te vaak te kort gedaan. Het
omzeilen van angsten brengt je niet meer vooruit.
Neem vastberaden de teugels zelf in handen en zie
je angsten onder ogen.

Door zelf de leiding te nemen, je weerstand en
angst voor bepaalde situaties, mensen en
gebeurtenissen aan te gaan, mag jij merken hoe
krachtig jij bent.

Jij bezit de moed en de kracht om van angsten je
aller grootste kracht te maken.
Je bent dapper en sterk.



Krachtdier:
Kikker

Wanneer de kikker verschijnt mag je je afvragen
welke weerstand er van je schouders af mag
glijden.

De kikker streeft naar vrede, genezing, plezier,
transformatie, evolutie, reiniging.

De kikker is verbonden met emoties.
Ze ondersteund een ieder die door moeilijke
emotionele omstandigheden wordt uitgedaagd.

Je staat op het punt om emotionele groei te mogen
ervaren.
Je gaat met sprongen vooruit.
 


