
Elk leven is magisch.
Hoe kijk jij naar je eigen leven?
Lukt het je om de mooie kristallen te zien?

De mooiste dingen in het leven zitten verpakt en
verstopt in bijzondere momenten.

Op het eerste oog niet interessant, mooi of de
moeite waard.
En dan plots, als een wonder verschijnen er de
mooiste ijskristallen die het verdienen om onder
de loep genomen te worden.

Ga opzoek naar de magie in het leven. Je zult
verrast mogen worden.



Magisch element:
Waterkristallen

Positieve trilling (zoals liefde en dankbaarheid)
tillen je op en laten je haast zweven.
Negatieve trilling (zoals wrok of boosheid)
brengen geen goeds.

Ook jij bent een magisch wezen.

Zie hoe jij je ZIJN kunt beïnvloeden door jezelf te
respecteren en te houden van je eigen ik.

Neem een moment de tijd om het moois te
bewonderen dat er in jou mag ontstaan.

Het leven is mooi, het leven is magisch. 
 

 


