
De truc in het leven is om niet alles in je uppie te
willen doen.

Er is niemand in je leven die van jou verlangt
dat jij het leed van heel de wereld op je
schouders moet dragen of dat jij alles in je leven
alleen moet volbrengen.

Tijd bestaat niet maar gebeurtenissen die elkaar
opvolgen wel.
Samen sta je sterk, er staan mensen klaar om je
te helpen.
Ze wachten respectvol op een seintje van jou.

Je harde werk wordt eerder beloond wanneer je
kiest voor samenwerking.
Geef ze toestemming, omarm hulp als een teken
van kracht ipv falen.



Magisch element:
madeliefjes

samen verbonden en samen sterk.

Jij bent trouw aan je eigen waarde en normen en
wilt iedereen behouden en beschermen tegen het
kwaad.

Je neemt snel te veel hooi op je vork en dat gaat
ten koste van jezelf. Waak hiervoor.

Deel de lasten en zie dat het eenvoudiger gaat
wanneer je ondersteuning toelaat.


